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 Museum

‘Alles in een nieuw jasje’

Een paar dagen later dan je normaal van ons gewend bent, maar

we maken het goed met een extra lange en vernieuwde editie van

‘t Haantje. In deze nieuwsbrief hebben we weer een hoop leuke

nieuwtjes en tips voor de komende maand voor je in petto. Om

maar meteen met de deur in huis te vallen: we hebben een nieuwe

website! De site is sinds vandaag live dus dit is echt vers van de

pers. Hieronder lees je er meer over.

Ook in de nieuwsbrief een oproep om mee te werken aan een

testpilot, een leuk museumweetje en twee (muzikale) tips voor

aankomend weekend. En we stellen je graag voor aan onze nieuwe

medewerker Emmelie. Als laatste een mooie actie in samenwerking

met het museum Embassy of the Free Mind: de hele maand juni

gratis entree voor bezoekers van Museum Ons’ Lieve Heer op

Solder. Veel leesplezier!

Nieuwe website

Het heeft even moeten duren, maar dan heb je ook wat: een

spiksplinternieuwe website! Een frisse nieuwe vormgeving, een

betere toegankelijkheid, meer achtergrondinformatie en dat

allemaal in meerdere talen: je zult begrijpen dat we zelf enorm blij

zijn met het eindresultaat. Nieuwsgierig geworden? Neem snel een

kijkje op www.opsolder.nl. De nieuwe site hebben we kunnen

ontwikkelen dankzij een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds.

Bek i jk  de  webs i te

 

https://us6.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=7105141
http://www.opsolder.nl/
http://www.opsolder.nl/


Nieuwe fotogra�e voor de website

Fotograaf: Rebekka Mell

Solderweetjes

Een vraag die regelmatig door bezoekers gesteld wordt is: waar

staan waar de letters IHS voor. Het collectieteam heeft haar best

gedaan om de uitleg zo beknopt mogelijk te verwoorden.

IHS is een monogram dat staat voor de naam van Jezus. Het is de

weergave van de eerste drie letters in Griekse hoofdletters. Je komt

het monogram vaak tegen op katholieke voorwerpen. De

afzonderlijke letters zijn door de eeuwen heen op verschillende

wijzen geïnterpreteerd, onder andere als Iesus hominum salvator

(Jezus de redder van de mensen) en als In hoc signo (in dit teken

zult gij overwinnen). Het monogram wordt ook als embleem

gebruikt door de katholieke orde der jezuïeten (Sociëteit van Jezus).

De oprichter van deze orde, Ignatius van Loyola (1491-1556), koos

het monogram IHS voor zijn zegelring.

Educatie

Pilot nieuwe familietour



De eerste gezinnen zijn ons nieuwe familietour komen testen in

het museum. Samen het museum ontdekken en met net een

andere blik rondkijken, daar gaat het om in dit programma.

Herkennen jullie de geuren uit de 17e eeuw? En hoe zou jullie

familiewapen eruitzien? 

De deelnemende gezinnen geven hun feedback op een

evaluatieformulier. Dit levert veel waardevolle reacties op die ons

helpen het programma verder te verbeteren. Op zaterdag 4 juni en

zondag 12 juni vinden de laatste testrondes plaats. Wil je ook

meedoen samen met je gezin? Stuur dan een berichtje via

onderstaande knop. Je medewerking wordt zeer op prijs gesteld!

BINNENKORT TE ZIEN

RANDPROGRAMMA

Red Light Jazz
Zondag 4 juni vanaf 14.00

SOLDERMIS

Solderviering 
Zondag 4 juni vanaf 11.00

 Museum

Nieuwe gezichten in het museum

Aanmelden

https://opsolder.nl/komt-u-onze-nieuwe-familietour-testen/
https://opsolder.nl/red-light-jazz-festival-2022/
https://opsolder.nl/soldermissen-2022/
mailto:l.debokx@opsolder.nl


Hallo, ik ben Emmelie. Binnenkort ga ik bij het museum aan de slag

als medewerker Bezoekers, Service en Veiligheid. Ik heb

gestudeerd aan de Reinwardt Academie waar ik me vooral bezig

hield met Hollandse kunst en collectiebeheer. Ik ben opgegroeid

op verschillende plekken in de wereld en heb dus veel gereisd >

Samen met mijn vriend woonde ik afgelopen jaar in Namibie, maar

Amsterdam is echt mijn thuisbasis. Ik kom graag in musea en was

zo ook bekend bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Met mijn

interesse in religieus erfgoed en plezier in het bezoekers naar hun

zin te maken, voelde ik mij al snel helemaal op mijn plek! Graag tot

ziens in het museum!

Collectie

Deelnemers gezocht

Gezocht: verhalen over een memorabel museumbezoek met een

religieus object in de hoofdrol.

Voor een masterscriptie aan de Rijksuniversiteit Groningen zoekt

Mariska van der Velde mensen die tijdens hun museumbezoek de

ervaring hadden dat ze iets ‘echts’ of iets heel memorabels

voelden: een wow-moment, of een moment dat een diepe impact

had. 

In het bijzonder zoekt ze mensen die deze ervaring hadden met

een religieus object. ‘Religieus’ hier is een breed begrip: zolang het

object voor jou een religieuze betekenis heeft, is jouw ervaring

geschikt! Je eigen (a)religieuze achtergrond maakt hierbij niet uit.

Voor dit onderzoek zou zij je graag interviewen over deze ervaring.

Dit zal ongeveer 30-60 minuten duren. Vervolgens zal zij jouw

verhaal anoniem gebruiken in het onderzoek. 

Heb jij ooit zo’n moment gehad in het museum? Dan wil ze jou

graag spreken! Deelnemen? Of heb je nog vragen? Neem contact

op via: onderzoekreligieuzeobjecten@gmail.com.

mailto:onderzoekreligieuzeobjecten@gmail.com


 Museum

Actie: gratis naar het Huis met de Hoofden

Hou je van geschiedenis, musea en architectuur? Breng dan ook

eens een bezoek aan het Huis met de Hoofden aan de

Keizersgracht 123. In dit 400-jaar oude huis is sinds 2017 het

museum Embassy of the Free Mind gevestigd. Hier kan je op

ontdekkingsreis door 2.000 jaar verzamelde wijsheid, geïnspireerd

door de afbeeldingen en teksten uit de zeldzame collectie van de

Bibliotheca Philosophica Hermetica.

In de maand juni geldt voor bezoekers van Museum Ons’ Lieve

Heer op Solder een speciale actie: op vertoon van een geldig ticket

van ons museum mag je diezelfde week gratis naar museum

Embassy of the Free Mind. Bewonder het prachtige grachtenpand

en de bijzondere collectie. Geniet van de kleurrijke tuin of van een

kopje ko�e of thee in het museumcafé. 

Embassy of the Free Mind is geopend van woensdag t/m zondag,

van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk hier voor meer informatie over het

museum.

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Oudezijds Voorburgwal 38
1012 GD Amsterdam

+31 (0)20 624 66 04 (Di t/m Vr)
info@opsolder.nl
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