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Wind en kunst in Amsterdam
Je ontvangt onze nieuwsbrief op een zonnige en strakblauwe laatste
dag van een turbulente maand. Een maand waarin meerdere stormen
over onze stad en langs onze gracht raasden en waarin bomen knapten
als luciferhoutjes.  
 
In deze nieuwsbrief aandacht voor de hoopvolle boodschap van de
Israëlische kunstenaar Eran Shakine, wiens kunstwerk sinds half
februari onze kade siert. Met zijn werk doet Shakine een oproep tot
medemenselijkheid en probeert hij ons een spiegel voor te houden. Als
we alles wegnemen wat ons van een ander onderscheidt, willen we
allemaal hetzelfde: gelukkig zijn. Shakine’s droom over een meer
menselijke toekomst is actueler dan ooit. Hopelijk kan zijn werk
reflectie bieden in deze sombere en onrustige tijden. 

Eran Shakine de Kade op
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder plaatste maandag 14 februari een
werk uit de eigen collectie in de buitenruimte. Het kunstwerk van de
Israëlische kunstenaar Eran Shakine staat op de kade, tegenover de
museumentree. Het werk van geoxideerd staal bestaat uit drie bijna
identieke figuren die een moslim, een christen en een jood verbeelden.
Het kunstwerk benadrukt de verbondenheid tussen mensen, ongeacht
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hun religieuze overtuigingen. Bij de feestelijke onthulling was een
verscheidenheid aan buurtbewoners komen kijken, waren meerdere
ondernemers uit de binnenstad aanwezig, stond er een écht
Amsterdams Draaiorgel te spelen en werden er Eberhardjes
uitgedeeld. 
 
“Het is een lang gekoesterde droom om Museum Ons’ Lieve Heer op
Solder, een locatie waar katholieke Amsterdammers eeuwen lang in
het verborgene hun geloof moesten uitoefenen, met een kunstwerk in
de buitenruimte zichtbaar te maken. Een ware mijlpaal voor het op één
na oudste museum van Amsterdam.”  
- Birgit Büchner

Fotograaf: Jolanda Fisser

We willen allemaal gelukkig zijn
Het kunstwerk van Eran Shakine dat op de kade staat maakte in 2019
deel uit van onze tentoonstelling ‘A Muslim, a Christian and a Jew’. In
de serie van 40 schilderijen, tekeningen en sculpturen spelen deze drie
figuren de hoofdrol. Wat bracht Shakine ertoe om de werken te
maken? Wat zijn zijn inspiratiebronnen? En wat wil hij met zijn kunst
zeggen? In een interview van enkele jaren geleden vertelt de
Israëlische kunstenaar hier meer over.

Eran Shakine (1962)

Eran Shakine heeft meerdere oorlogen meegemaakt, de eerste toen hij
pas 6 jaar oud was, en lange periodes van onzekerheid en dreiging van
zelfmoordaanslagen. Shakine: ‘Wonen in het Midden-Oosten is als
wonen in het oog van een storm. Alsof je een normaal leven probeert te
leiden aan de rand van een vulkaan.’ Tegelijk herinnert hij zich familie-
uitjes naar steden en dorpen waar de mensen heel aardig en



vriendelijk waren en waar ze hartelijk ontvangen werden, plekken die
vandaag de dag als gevaarlijk beschouwd worden. ‘Met mijn serie ‘A
Muslim, a Christian and a Jew’ wil ik onszelf helpen herinneren aan
eenvoud en medemenselijkheid. En aan het belang om met een open
geest te kijken naar de dingen om ons heen.’ 
 
De titel van de serie klinkt als het begin van een mop. Maar dit is
volgens de kunstenaar slechts bedoeld om de aandacht te trekken. In
de werken belanden de drie identieke figuren, met niet nader te duiden
religieuze achtergrond, op komische wijze in allerlei verschillende
situaties. Ze zijn getuigen van belangrijke historische gebeurtenissen of
ontmoeten historische figuren als Mozes, Boeddha of Nelson Mandela.
De drie helden, gekleed als negentiende-eeuwse heren, helpen elkaar
op hun zoektocht naar de liefde van God. Er is geen sprake van
stereotypes, niemand is het mikpunt van spot, ze zijn allemaal gelijk.
Op de vraag waarom de figuren niet van elkaar te onderscheiden zijn,
antwoordt Shakine: ‘Als je alles weghaalt waarmee we ons
onderscheiden van anderen, hebben we allemaal dezelfde
basisbehoefte: we willen allemaal gelukkig zijn.’ 

Searching for Love in the Stopera

Bekijk de video van de kunstenaar aan het werk in de Stopera

Soldermis 6 maart
We zijn weer open, en dus gaan ook de Soldermissen weer door.
Zondag 6 maart vindt de tweede misviering van 2022 plaats. Een
misviering zonder coronarestricties. Meer informatie vind je hier. Wil
je erbij zijn, vergeet dan niet te reserveren, want ook zonder restricties
biedt ons kerkje op zolder niet al te veel zitplaats. Soldermissen starten
om 11.00 en de deuren van het museum openen om 10.30 uur. 

De tip van .... Joseph Lai
Wie in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder werkt, leert deze bijzondere
plek door en door kennen. Van de verborgen verhalen tot de leukste

Lees het Engelstalige interview

Reserveer

https://www.youtube.com/watch?v=NWhvqkQnv_w
https://opsolder.nl/i-dont-laugh-about-religion-i-laugh-about-human-behavior/
https://opsolder.nl/project/soldermis-6-maart/


dingen die je er kan doen. Iedere maand vragen we daarom een
medewerker naar zijn of haar gouden tip. 
 
Deze maand: De tip van Joseph Lai, officemanager bij het
museum. 
 
“We hebben in het museum een aantal sleutelkluizen. Een hiervan is
wel heel bijzonder. Deze kluis bevat allemaal oude sleutels, waarvan
enkelen met prachtige ornamenten. Het is soms een mysterie bij welk
slot de sleutels horen. Door het monument heen zijn er overal deuren
met een slot. En als je goed kijkt, dan vind je er steeds meer. Een van
de sleutels vind ik wel heel spectaculair. Het is een reuzensleutel van
20 cm lang. De sleutel hoort bij een object in de Sael, het vertrek waar
koopman Jan Hartman zijn gasten ontving. Ik dacht altijd dat de
enorme inbouwkast in het midden van de ruimte voor de sier was,
maar als je je best doet dan vind je het sleutelgat waar die enorme
sleutel in past.”

Vriendenactie
Er zijn nog enkele catalogi beschikbaar van de tentoonstelling van
Shakine uit 2019. Ben je Vriend van het museum en heb je deze
catalogus nog niet in het bezit, dan is het nu een uitgelezen kans om
een exemplaar te kopen. De laatste exemplaren mogen - op vertoon
van je vriendenpas - weg voor een speciale Vriendenprijs van €5,-.
 Wees er snel bij want: op is op! 
 
Ben je nog geen Vriend van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, maar
wil je wel iedere maand profiteren van leuke extra’s? Word dan ook
Vriend en klik op onderstaande knop.

Vriend worden

https://opsolder.nl/particulier/
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